
Het is Mango-Tijd! 
Tijdens elke rit van Goli naar Yei kijk ik 

vanuit de landcruiser verlangend naar de 

overvolle mango-bomen. Al zijn de vruchten 

nog niet rijp, ze zijn nu al functioneel. Ze 

geven hoop! Elke vrucht geeft hoop op een 

zoete sappige smaak en ook voorziet het 

mensen van inkomen. Als er een mango-

boom naast je huis staat, zijn de mango’s 

voor jou! De eerste mango’s die vallen zijn 

het meeste geld waard, want in die tijd zijn 

ze nog schaars. Als alle mango’s rijp zijn is er 

een overvloed aan mango’s. Er zijn dan ge-

noeg mango’s voor iedereen! Zelfs voor de 

ondervoedde kinderen in de dorpen. Ze lig-

gen voor het oprapen voor iedereen, dat is 

genade. Wat een zegenrijk en vreugdevol 

seizoen!  

 
Graag vergelijk ik de eerste mango’s met 

onze  eerste afgestudeerde studenten, want 

ook zij zijn schaars en zeer geliefd! De 

meeste studenten hebben, ondanks de on-

rust in het land, al een goede baan gevon-

den: James Garang is schoolhoofd van een 

middelbare school, James Lemeriga is leer-

kracht op één van onze partner-

basisscholen, Betty is adjunct directeur van 

een basisschool en Abas is nu werkzaam bij 

ons op de opleiding en hij combineert dit 

met lesgeven op de middelbare school op 

onze campus. Deze succesverhalen geven 

ons hoop! En als ik kijk naar de potentiële 

studenten in onze opleiding, geloof ik zeker 

dat die hoop niet voor niets is.  

 
(Onderstaande foto is gemaakt op één van 

onze parterscholen.) 

 

 
Onze tweede jaars diploma studenten 

zijn begonnen met hun stage-periode. 

Sommige studenten ervaren voor de 

eerste keer hoe het is om voor een klas 

kinderen te staan. Terwijl ik tijdens het 

observeren kijk naar de overvolle klas-

sen, zie ik opnieuw die ‘overvolle mango-

boom’ voor me. Deze kinderen zijn dé 

vruchten voor de toekomst. Ze hebben 

goede leerkrachten nodig om zich goed 

te kunnen ontwikkelen en te rijpen. Ik 

droom van dat moment waarop elk kind 

in Zuid Sudan kan genieten van een 

goede leerkracht en van goed onderwijs, 

zoals dit komende seizoen elk kind zal 

genieten van een zoete mango. 

 
(Op de foto evalueer ik een les met één 

van onze studenten.)  

Dankjulliewel! 
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Onderwijs  

In de vorige nieuwsbrief schreef ik 

over de studenten die ondersteu-

ning nodig hebben in het betalen 

van hun schoolgeld. Jullie reactie 

was overweldigend. Er is al vol-

doende geld binnen gekomen om 

tenminste 2 studenten te helpen.  

Dankjulliewel!! 
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Dankbaarheid: 

* Het is Mango-Tijd! 

* Afgestudeerde studenten hebben 

goede banen gevonden! 

* De onderwijsprogramma’s in ECC 

verlopen goed. De tweede jaars 

diploma studenten voeren hun stage 

uit. 

Gebedspunten: 

*Bid voor de studenten die ver-

scholen zitten en ECC nog niet 

hebben kunnen bereiken. 

* Eind April hebben onze studenten 

4 weken vakantie en zullen ze de 

campus verlaten. Bid voor Gods 

bescherming  tijdens hun vakantie. 

*Bid voor de studenten met 

Islamitische afkomst. 

* Bid voor de leiders van ECC. 

*Bid voor de leiders en de situatie in 

het land. 

In onze opleiding bevinden zich studen-

ten met Islamitische afkomst. Sommigen 

van hen hebben tijdens hun opleiding  

besloten om Jezus te volgen en anderen  

zijn leergierig en stellen vragen over de 

bijbel. Al deze studenten hebben gebed 

nodig, want familie-leden en buren ont-

moedigen hun geloof en sommigen 

worden zelfs bedreigd vanwege de ver-

anderingen die plaatsvinden in hun le-

ven.  

 
Voor meer informatie: 
www.assistinchrist.org/nl 

Www.eccollegess.org 

Studenten met 
Islamitische achtergrond. 


