
 
Afgelopen maand bezocht ik de familie van één van de 

studenten. Tijdens dat bezoek kwamen er steeds meer 

kinderen tevoorschijn van andere studenten. Het werd een 

leuk raadspelletje: rara van wie ben ik? Uiteindelijk was ik in 

staat om de vaders van de kinderen te identificeren! Nu is 

het vakantie en zullen de vaders weer bij hun kinderen zijn!  

Ook ik zal deze vakantie bij mijn familie zijn!! Vrijdag vlieg 

ik richting Nederland! Ik zie er naar uit om in de maand 

Augustus iedereen weer te zien en vooral om het kindje van 

mijn broer te bewonderen!  

Op zondag 18 augustus ben ik in de Internationale 

Kerk Crossroads te Amstelveen. Het lijkt mij leuk om 

jullie daar of  elders in Nederland te ontmoeten! 

 

Rara, van wie ben ik? 


