Gebed:

* Bid voor de studenten
en hun gezinsleden die
zich in onveilige gebieden

bevinden.

* Bid voor mijn collega’s,
dat zij zich bemoedigd
zullen voelen en dat de
nieuwe collega’s een fijn
verblijf hebben in de

campus.

* Bid voor de container
van Iteams die nu in
Uganda is, bid dat deze
maand alle materialen
goed aan zullen komen in

Zuid Sudan.

Nieuwsbrief
Hilde van der Draai

Een rivier van genade

Eind april was ik in Uganda voor een
korte vakantie. [k ben met een vrien-
din naar het Rwenzori gebergte ge-
gaan. Het bergachtige gebied was ver-
frissend voor mij. Het was een fijne
plek om te bidden en te reflecteren.
Terwijl ik naar de stromende rivier
keek, stond ik stil bij Gods liefde en
genade voor ons. Gods genade is on-
eindig en stroomt zo krachtig, zoals de
rivier over elke steen stroomt. Welke
vorm de steen ook heeft..

Mount Meru Universiteit erkend onze programma’s!

Tijdens mijn verblijf in Uganda, was mijn collega Daniel in Tanzania om daar onze

programma’s door te spreken met onze partner universiteit.

Het gesprek ging heel goed. De universiteit besloot om het certificaten program-
ma voor de ongetrainde leerkrachten in het veld te erkennen. Dit betekent dat
de studenten een certificaat zullen ontvangen van de universiteit! Dit geeft het

hele programma een meerwaar-

de. In November zullen de eerste
studenten afstuderen. Ik voel mij
heel gezegend dat het werk dat
we hebben verricht gewaardeerd
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Ik bezocht vrienden en kinde-
ren van het Ugandese project
waar ik voorheen vrijwilligers-
werk voor heb gedaan. Ook
had ik een inspirerende ont-
moeting met een docent van
een universiteit in Kampala. Zij
blijkt dezelfde visie te hebben
voor training aan christeijke
leerkrachten die jonge kinderen
lesgeven. We zien ernaar uit
om samen verder te werken en
elkaar te inspi-
reren voor haar
| programma in
Uganda en ons
programma in
Zuid Sudan.
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Na mijn tijd in Uganda, was
ik blij om weer bij vrienden
en collega’s op de campus in
Zuid Sudan te zijn.

Het begin van dit nieuwe
termijn was niet gemakkelijk.
Een collega/vriend die dit
jaar op de school was ko-
men werken overleed en
ook verloren collega’s nabije
familieleden. Het was een
heftige maand, maar ik ben
dankbaar dat God ons
kracht geeft om door te
gaan met de missie. We zijn
ontzettend bemoedigd door
de studenten.

Ook ben ik heel dankbaar
voor de ondersteuning die ik
ontvang van familieleden en
vrienden.

Nieuwe collega’s!
Melodie is helemaal uit Canada

gekomen om onze studenten
een tweeweekse cursus te
geven in juni. Haar lessen gaan
over het testen en evalueren
van kinderen. Haar professio-
nele inbreng is een inspiratie
voor de studenten en mij.
Simone uit Switzerland werkt
al een aantal jaren als vrijwilli-
gerin Zuid Sudan en is bereid
om als part-time docent cur-
sussen te geven aan onze stu-
denten. In juli zal ze haar eer-
ste cursus geven. lk zie ernaar
uit om tijd met haar door te
brengen!

Foto: Deze 5 studenten zullen in no-
vember hun certificaat in ontvangst

nemen.

Voor meer informatie kijk op: www.assistinchrist.org/nl



Leerkracht-studenten Training

De basisschool leerkrachten in Zuid Sudan hadden een vakantie in

mei en dus konden ze weer naar ECC komen voor lessen. Het com-

bineren van nieuwe kennis met nieuwe onderwijsstrategieen was

opnieuw een leuke uitdaging voor zowel de studenten als voor mij!

Ik heb competentie-kaarten ontwikkeld die ik inzet voor de reflectie

van studenten op hun eigen vaardigheden. Daarnaast kunnen de

studenten er een kwartetspel mee spelen.

Diploma-studenten en hun volharding..

Onze voltijd studenten hadden in mei vakan-
tie. Sommige studenten gingen tijdens hun
vakantie naar dorpen toe om daar familiele-
den te bezoeken. Toen zij, na hun vakantie,
hun ervaringen met ons deelden was ik
opnieuw onder de indruk. Ik zal een aantal
verhalen met jullie delen, in de hoop dat ook
jullie ontdekken hoe bevlogen onze studen-
ten zijn voor hun studie en hoe zij in staat
zijn in gevaar en moeilijke situaties te volhar-

den.

Onze eerste jaars student Longiromoi werk-
te vrijwillig op een basisschool in zijn dorp
tijdens zijn vakantie. Midden op de dag werd
zijn dorp aangevallen door soldaten. Hij be-
sloot om in de school te blijven en de kinde-
ren te beschermen. Er werd geschoten en
het hele dorp werd platgebrand. Hoewel zijn
huis en eigendommen verbrand zijn, is hij
dankbaar dat zijn vrouw en kinderen naar
familieleden in een dorp verderop konden
vluchten. Ook was hij in staat om zijn docu-
menten te bemachtigen door extra geld aan

een soldaat te geven. Nadat dit alles was

gebeurt, besloot hij toch terug
naar ons te komen en door te

gaan met zijn studie.

Onze tweede jaars studente Re-
becca ging naar het dorp van haar
tante. Tijdens haar verblijf ontving
het dorp een dreigbrief. Via haar
klasgenoten ontvingen wij het
bericht dat zij zich in dat specifieke
dorp bevond en dus begonnen we
te bidden. Ze besloot haar reis
richting ECC te starten, dit bete-
kende dat ze een onveilige weg
moest gebruiken, waar die week al
een aantal incidenten hadden plaatsgevonden.
Wij zijn heel erg dankbaar voor Gods genade
en bescherming over haar leven. Haar reis is
goed gegaan en ze is nu veilig bij ons op de
campus.

Aan het begin van het nieuwe termijn zijn we
verrast door de komst van Chol. Tijdens het
eerste termijn van dit jaar, kwam hij niet opda-
gen vanwege een familie-issue. Bij aankomst

vertelde hij zijn hele verhaal. Tot nu toe had

Het hoofdonderwerp van de cursus die ik

in mei heb gegeven was de sociale emotio-
nele ontwikkeling van kinderen. De studen-
ten leerden hoe ze kinderen kunnen obser-
veren op sociaal-emotioneel gebied en hoe
ze de kinderen kunnen begeleiden in hun
groeiproces naar een christelijk karakter.
De studenten vertelden mij meer over de
situatie van kinderen in hun klas. Zij ont-
dekten hoe belangrijk de relaties van het
kind met ouders, leerkrachten en andere
kinderen zijn. Veel kinderen in dit land
hebben een gebrek aan deze relaties en dit
heeft een directe invloed op hun ontwikke-

ling.

Chol nog geen bruidschat betaald aan de

familie van zijn vrouw. De schoonfamilie
begon nu de koeien op te eisen en dus
moest Chol zijn koeien verzamelen. Het is
de cultuur om niet al je koeien op | plek te
hebben. Chol heeft ruim drie maanden lang
van dorp naar dorp gelopen om zijn koeien
te verzamelen! Nu hij al zijn koeien einde-
lijk heeft verzameld en aan de familie heeft
overhandigd, kan hij weer verder gaan met

zijn studies.



