
haar enorm. De moeder slaag-

de niet in haar missie in Juba 

en besloot terug te komen. Ik 

ben heel blij om Josephine haar 

stem weer te horen. Zodra ze 

mij ziet roept ze “Auntie Hil-

de” en rent ze op mij af, 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ik bid dat God het voor haar 

mogelijk maakt om in Goli te 

blijven.  

 

Vakantie.. 
Onze studenten hebben op dit 

moment vakantie en zullen in 

September terugkomen. Wij 

bevinden ons in de oogsttijd 

van mais en pinda’s. Dat is 

genieten! En.. Deze maand mag 

ik mijn ouders verwelkomen in 

Uganda/Zuid Sudan! Ik zie 

ernaar uit om twaalf dagen met 

ze door te brengen!   

 

Hier is Zuid Sudan gaan we vooruit! 

De afgelopen twee maanden heb-

ben we samen met de studenten 

hard gewerkt.. 

 

Lesgeven 
In Juni gaf ik les aan onze eerste-

jaars studenten. Tijdens de cursus 

“Teaching Principles” bestudeerden 

we  2 Cor.3:3 en realiseerden we 

ons dat lesgeven een levenskwestie 

is. We bespraken verschillende 

onderwijsstrategieën en de impact 

hiervan op het leerproces van de 

leerlingen.   

 

Praktijk ervaringen.. 
Onze tweedejaars studenten heb-

ben een maand lang praktijkervaring 

opgedaan op drie verschillende 

basisscholen. 

Ieder kreeg 

een eigen  klas 

toegewezen en 

samen met 

hun klassen-

mentor waren 

ze in staat om 

de kinderen 

les te geven,  

Als observan-

ten bezochten 

we dagelijks de 

studenten. Het 

was intensief; elke dag reden 

we naar de scholen en gaven 

we persoonlijke feedback. 

We zijn enorm gezegend 

door de transformatie die 

sommige studenten zijn 

doorgaan. Een student zei:  

“Van wat ik heb gezien en 

ervaren, ben ik nu een goede 

leerkracht of in ieder geval op 
weg om een goede leerkracht 

te worden. Toen we de school 

verlieten, waren de leerlingen 

niet blij. Sommigen vroegen mij 

of ik wilde blijven, anderen 

vroegen of ik terug wilde ko-

men, er waren zelfs enkelen 

die begonnen te huilen. We 

hebben extreem hard gewerkt, 

maar door deze praktijkervar-

ing heb ik ontdekt hoe waarde-

vol ik ben en ik ben God zo 

dankbaar!” 

 

Zegeningen.. 
Het is een enorme zegen om 

mijn buurmeisje Josephine in 

de buurt te hebben. (Zie 

foto) Begin juli verliet ze 

Goli met haar moeder. De 

moeder was van plan om te 

leven en werken in Juba. Ik 

maakte mij erg zorgen om 

het lieve meisje en miste 

Lesgeven is een kwestie van leven.. 

In the picture: Kiden Jane 

Aan het einde wilde ik de 

school niet verlaten. Ik 

wilde doorgaan met les-

geven!” (Jane) 

Het was geweldig om te 

zien hoe de Heilige Geest 

Jane transformeerde in een 

indrukwekkende leer-

kracht. Zij is voor ons een 

getuigenis van hoe de 

Heilige Geest in staat is om 

zwakke, bereidwillige indi-

viduen te veranderen in 

bruikbare instrumenten!  

 

 

 

“ Lesgeven is niet gemakelijk, 

want het vereist veel van je; veel 

nadenken, beredeneren, crea-

tiviteit; leerkrachten moeten 

bereid zijn om hard te werken 

en zich verbonden voelen. Ze 

moeten doelgericht zijn. Les-

geven is zinloos zonder 

doel.” (Jane) 
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Nieuwsbrief 
Hilde van der Draai 

Gebedspunten: 

* Bid voor onze studenten dat zij 

een fijne vakantie zullen hebben 
en veilig terug zullen keren in 

September.  

*Bid voor Josephine, dat God het 

mogelijk maakt voor haar om in 

Goli te blijven.  

* Bid voor Kiden Jane, dat ze 
succesvol mag zijn in haar studie 

en dat ze vele kinderen zal mo-
gen zegenen met haar briljante 

onderwijsvaardigheden.  

*Bid voor de komst van mijn 

ouders dat we samen een ont-

spannende tijd mogen hebben. 

International Teams (Ermelo)  

Bankrekening: 1556 67 777  

T.n.v. Van Der Draai Soedan 

Website: www.assistinchrist.org 

Jane is een van onze studenten waar-

mee we gebeden hebben of ze wel de 

juiste professie voor haarzelf gekozen 

had. Haar studieresultaten zijn gemid-

deld, met gebrek aan zelfvertrouwen. 

Maar de afgelopen periode sprong Jane 

er uit als de beste leerkracht, Zij had 

de beste aanbevelingen van meerdere 

observanten.  

“Eerst was het heel moeilijk, ik wist 

niet hoe ik moest beginnen, maar Bea-

trice (de vrouw van Daniel) hielp mij. 

Zij begeleidde mij op een fijne manier. 

In de derde week genoot ik van het 

lesgeven.  
* A people in Sudan * Rooted in the Word * Glorifying God* 

Augustus 2012 

 

ECTC ondergaat een trans-

formatie van Training Cen-

trum naar College en heet 

nu: ECC! 


