
renopleiding.  Ik heb enkele 

Bijbelstudies en Engelse 

schrijflessen gegeven. Samen 

met een Zuid Sudanese en 

Tanzaniaanse collega ontwik-

kel ik een cursus waarin we 

studenten praktische onder-

wijsvaardigheden aanleren en 

ze begeleiden in persoonlijke 
reflectie op gedrag en 

(onderwijs)activiteiten.  

 

Outreach Training  
De nood voor onderwijs in 

dit land is enorm. We heb-

ben een training (In-Service 

genaamd) ontworpen waar-

mee we uitreiken naar basis-

schoolleerkrachten die niet 

opgeleid zijn. 

Hoewel we 

nog niet ge-

noeg financiën 

hebben, gelo-

ven we dat we 

in mei 2012 

zullen starten 

met de eerste 

fase van de 

training.  

Het was niet gemakkelijk om af-

scheid te nemen van familie en 

vrienden in Nederland, maar ik wist 

dat het voor Gods doel was. (Psalm 

126:6)  

 Tijdens mijn eerste week 

in Afrika, was ik in Uganda. Ik was 

aanwezig op de eerste schooldag 

van Joshua. In november 2011 had 
ik Joshua achtergelaten als een 

zwak, ziek, weesjongetje van 4 jaar 

oud. Zijn verbeterde conditie bin-

nen 2 maanden is wonderbaarlijk! 

Het was een zegen om hem naar de 

school van ‘Stichting UP4S’ te zien 

gaan als een sterke en nieuwsgierige 

jongen, die van zijn klasgenootjes 

geniet! (Joshua1:5) 

 

Goli 
Na een plezierige reis van Uganda 

naar Zuid Sudan, ben ik veilig 

aangekomen op het Emmanuel 

Christian Training Centre (ECTC) 

in Goli. Het is een heel vredige 

plek. Goli betekent “Goud” in de 

Zulu-taal en “Mensen Samenbren-

gen” in de Mondu taal. Ik real-

iseerde mij dat God deze plek echt 

gebruikt om mensen samen te 

brengen, toen een groep studenten 

van twee stammen uit het 

oosten samen gingen bidden 

voor het conflict dat gaande 

is in hun thuisgemeenschap-

pen. Het is geweldig om te 

ervaren dat deze plek niet 

alleen mensen samenbrengt, 

maar ook mensen (inclusief 

mijzelf) dichter bij God 
brengt. (Psalm 91:1-2) Dat is 

zelfs meer waard dan goud!  

 

Lerarenopleiding 
Tijdens mijn eerste dagen in 

Goli was ik bezig met het 

‘vinden van mijn weg’ en bad 

ik voor Gods dagelijkse lei-

ding . (1 Cor 1:26-31) Er is 

veel te doen binnen de lera-

Feiten 

* Aantal Studenten 2012 

 Onderwijsafdeling; 

1e jaars: 28 

2e jaars; 16 

 
* De studenten van ECTC ko-
men uit verschillende gebieden 

in Zuid Sudan 

 
* Minder dan 13% van de Basis-
school– en middelbare school-
leerkrachten is opgeleid als 

leerkracht.  

 
* International Teams is mijn 
uitzendende organisatie . 

 Groeten vanuit Goli; een gouden plek. 

In the picture: Tanabor Yunan 

Door zijn Engelse taalvaar-

digheid werd hij geselec-

teerd voor een studie in 

Kenia. “Mijn tijd in Kenia 

was lastig, want ik had geen 

geld”. Yunan ging terug naar 

Nuba Mountains en werd 

vrijwillig basisschoolleer-

kracht. “Kinderen zijn dor-

stig voor onderwijs, ze ren-
nen letterlijk naar mensen 

toe waarvan ze iets kunnen 

leren. Dat bezorgde me 

tranen” In de school ge-

bruikte hij onderwijsideeën 

uit Kenia. “In 2011 waren we 

de beste school in Nuba 
Mountains. Ik dank God daar-

voor! Als ik opgeleid ben, kan 

ik het nog beter doen!” In de 

toekomst hoopt Yunan 

scholen te bouwen en leer-

krachten op te leiden. 

Assist South Sudan In Strengthening Teachers in Christ 

 
 

Nieuwsbrief 
Hilde van der Draai 

Gebedspunten: 

* Voor de Outreach Training (In-

Service); Gods leiding in de se-
lectie van de leerkrachten en 

voor financiële voorziening. 

* Voor de studenten in ECTC; 

voor sommigen is de thuissitua-
tie traumatiserend. Bid voor 
concentratie in hun studie en dat 

ze Jezus licht zullen schijnen als 
ze terug gaan naar hun thuis-

gemeenschappen.  

 

* Voor de toekomst van Joshua 

en Tanabor Yunan.   

 

* Voor Gods leiding en richting in 

mijn dagelijkse leven. 

 

International Teams (Ermelo)  

Banknummer: 1556 67 777  

T.n.v. Van Der Draai Soedan 

Website: www.assistinchrist.org 

Tanabor Yunan liep twee weken 

om ECTC te bereiken! Zijn reis 

begon in zijn woongebied Nuba Moun-

tains, dit gebied is in conflict met 

(Noord) Sudan. Onderweg sliep hij in 

kuilen ter bescherming van bom-

aanvallen van de Arabieren. Terwijl 

Zuid Sudanese legerleiders hem advi-

seerden om niet te gaan vanwege de 

onveiligheid, begon hij de dag voor 

kerst toch te lopen...  
Waarom? Het antwoord is zijn 

levensverhaal; Toen Yunan kind was, 

waren er geen leerkrachten in zijn ge-

bied. “Als iemand kon lezen, kwam die 

ons lesgeven. We leerden ABC en 

schreven de letters op de vloer.”  * A people in Sudan * Rooted in the Word * Glorifying God* 

Maart 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
“No-one will be able to stand up against you all the days of my life. As I was with Moses, so I will be with you; I will never leave you nor fors-

ake you.” (Joshua 1:5-6) 




